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Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat enkele Surinamers in Nijmegen een

cricketteamn oprichtten: C.1.0.S (cricket is ons spel). Het team heeft maar een

jaar bestaan en het is slechts een kleine voetnoot in de geschiedenis, maar het

zegt wel iets over de internationale dynamiek in die tijd waarbij Nijmegen een

van de landelijke scharnierpunten was, als springplank naar Nederlands-Indié.

In tegenstelling tot andere steden was men in Nijmegen wel gewend aan mensen

met een getinte huid.

Nijmegen tussen de West en de Oost

Een Surinaams cricketteam uit 1923

Paul van der Heijden

In een berichtje in het Surinaamse blad De
West lezen we op 10 augustus 1923: “Te Nij-
megen is op initiatief van George Anijs (wel-
bekend als vroegere speler van Blauwwit)
en van Sjoerd Rasker een cricketclub opgericht
van bijna uitsluitend Surinaamers. Als leden
traden, behalve de voorstellers, direct toe:
Polak, Visser, Goede, Stolting, van Leeuwaarde,
van der Kust, Vlugzang, Rodriguez, Ryhiner,
Folmer en Steveling (de twee laatste zijn Hol-
landers). Later kwamen daar nog bij: Glans,
Oosterlen en Anlo” Dat prikkelt natuurlijk: wat
deden deze Surinamers in Nijmegen? En wie
waren het?

De leden van het cricketteam waren allen ver-
bonden aan de Koloniale Reserve, gehuisvest
in de Prins Hendrikkazerne aan de Daalseweq.
Ze volgden een militaire opleiding om namens
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL)
uitgezonden te worden naar Nederlands-Indié.
In die periode kwamen geregeld ook rekruten
uit Suriname en Curacao naar Nijmegen - al-
len op individuele en vrijwillige basis, want het
KNIL mocht geen gebruik maken van de dienst-
plicht onder ingezeten van het Koninkrijk der
Nederlanden - dat was voorbehouden aan het
Nederlandse leger. Toch namen tussen 1900 en
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1940 zo'n 400 jongemannen uit Suriname en
Curacao dienst in het KNIL.

In het Regionaal Archief Nijmegen bestaan
geen archieven over het Surinaamse cricket-
team. Maar in een lustrumboekje over het
40-jarige bestaan van Quick, uitgeven in april
1928, komt wel bijgaande foto voor. Leden van
het Surinaamse team staan gebroederlijk afge-
beeld met de Quick-spelers, overigens ook met
voorzitter Dr. de Blécourt, mede-oprichter van
Vereeniging Dorpsbelang Hees en deelnemer
aan de Olympische Spelen in 1908. Helaas zijn
alleen de namen van de Quick-spelers vermeld
zodat we moeten gissen welke namen we moe-
ten koppelen aan de afgebeelde Surinamers.

Het Surinaams-Nijmeegse avontuur was van
korte duur, de meeste jongens vertrokken na
een paar maanden naar Nederlands-Indié.
Daar pikte men de sportieve draad weer op,
70 lezen we in Het Nieuws van den Dag voor
Nederlandsch-Indié op 20 augustus 1924: “Zon-
dagj.l. had op de velden der B.S.C. een cricket-
wedstrijd plaats tusschen B.S.C. en C.1.O.S. van
Mr. Cornelis. Waar de Sportclub zeer onvolledig
was en onder de spelers van C.1.0.S. enkele zeer
goede krachten bleken te schuilen, werd het



Ste\(elink

Teamfoto van ClI0S en Quick uit 1923. De cricketteams van Quick en CI0S gebroederlijk door elkaar op de

pitch van het cricketveld op het toenmalige sportpark aan de Hazenkampseweg. De Quickspelers zijn
met een Q gemarkeerd: boven v.l.n.r. Kokke, Hol, Smits, van Overstraten, Leyding, Hoekstra en voorzitter
Dr. de Blécourt. Onder Terwiel, Den Hartog en Mees. Door vergelijking met andere bronnen konden enkele
C10S-spelers toch ook worden geidentificeerd (Jubileumboek Quick, collectie RAN).

een aardige wedstrijd. (...) De hoogste scores
werden gemaakt door captain Anijs 20 not out,
Visser 15 en Rodriguez 14 runs” Kennelijk wa-
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ren enkele voormalige Nijmeegse teamleden
neergestreken in Meester Cornelis, een stads-
deel van Batavia, en hadden ze versterking
gekregen van de aldaar gelegerde Surinamers
Sam-Loen Tjin-Aton en Henry Kappel. Het was
hun eerste wedstrijd en de verslaggever ter
plekke vond hun score ‘nog zoo slecht niet’

Wie zijn het?
Van alle Surinamers van het cricketteam is
inmiddels tamelijk uitgebreide documentatie
verzameld. Voor dit artikel gaat het te ver om
van iedereen een biografie te plaatsen, daar-
om voeren we hier alleen enkele interessante
weetjes op, met de nadruk op Nijmegen.

George Frederik Anijs, genoemd als een van
de oprichters van het Cl0S-team, was ‘welbe-
kend van Blauw Wit, een befaamde Surinaam-
se sportclub voor voetbal en cricket, ontstaan

Cover van het Jubileumboek van 40 jaar Quick
1888-1928 (collectie RAN).




Cricket elftal in Nijmegen.

Te Nijmegen is op initiatief
van George Anijs (welbekend als
vroegere speler van Blauwwit) en
van S. Rasker een cricketclub op-
gericht van bijna uitsluitend Su-
rinamers.

Als leden traden, behalve de
_voorstellers, direct toe: Polak,
Visser, Goede, Stolting, van Leeu-
waarden, van der Kust, Viugzang,
Rodrigues, Ryhiner, Folmer en
en Steveling (de twee laatste zijn
Hollanders). Later kwamen daar
nog bij : Gians, Oosterlen en Anlo.

De vereeniging draagt den naam
van C. 1. O. S. (cricket is oas spel).

Dat er animo was voor deze
sport, blijkt uit het feit, dat spoe-
dig een paar honderd gulden bij-
een was gebracht, waardoor de
vereeniging in staat was z ch de
noodige materialen te verschaffen.

Van de superieuren werd vol-
ledige medewerking ondervonden.
Al spoedig aanvaardde de Iste
luitenant van Toorop het be-
schermheerschap en stond de jon-
ge vereeniging met raad en daad
ter zijde.

Reeds kort na de oprichting
trad de vereeniging toe als lid
van den Nederlandschen Cricket-
bond en werd haar toegestaan
deel te nemen aan een compe-
titie. De eerste wedstrijd vond
plaats op 17 Juni, Daarbij trad
Cios in het veld tegan Quick en
werd verslagen mct 142 runs te-
gen 109,

De 1egenpartij bestond over het
geheel uit meer geoefende spe-
lers en rekent men daarbij, dat
Anijs dien dag toevallig niet erg
op drecf was, dan mag Cios ze-
ker tevreden zijn over den uitslag.

Berichtje uit De West, Nieuwsblad uit en voor
Suriname, 10 augustus 1923. Overigens zijn enkele
namen verkeerd geschreven (bron: Delpher).

uit een groepje straatvoetballers die vrijwel
dagelijks speelden op het Gouvernementsplein
in Paramaribo. Grote ster daar was zijn oom
Wim Anijs. George had dezelfde sportgenen en
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mocht ook bij het Nijmeegse Quick meedoen in
de competitie Tweede Klasse. Hij werd prompt
de beste bowler sinds 1916, met een gemid-
delde van 4.19. In april 1924 vertrok hij naar
Nederlands-Indié, stichtte er een gezin, maar
overleed in 1944 in een krijgsgevangenkamp
op Ambon.

Deandere oprichtervanhetteam, Sjoerd Rasker,
Was een zoon van een Surinaamse Viouw en
een Friese zendeling/onderwijzer in Parama-
ribo. Na zijn dienstperiode bij het KNIL liet Ras-
ker zich omscholen tot farmaceut en vertrok
weer naar Indié. Daar bekleedde hij meerdere
functies in sportorganisaties, zoals het voorzit-
terschap van de Bataviasche Voetbalclub (BVC).
Bij zijn afscheid van BVC in 1956 verscheen een
groot, lovend artikel over Rasker in een Indo-
nesische krant, geschreven door niemand min-
der dan Tjalie Robinson, een van de beroemd-
ste Nederlands-Indische schrijvers (en geboren
in Nijmegen).

Guillaume Glans, Johannes van Leeuwaarde,
Leendert Oosterlen, Jozef Rodriguez en Louis
Vlugzang liepen de Vierdaagse in 1923 en/of
1924.

Na twee gestrande huwelijken trouwde Richard
van der Kust met Petronella Coeleman, een
geboren Beuningse. Van der Kust overleefde de
Japanse krijgsgevangenkampen en de daarop-
volgende Indonesische onafhankelijkheidsoor-
log. In 1950 vertrok hij met zijn vrouw en vier
kinderen naar Nijmegen en woonde bijna 30
jaar aan de Dommer van Poldersveldtweg 134,
het huis van zijn schoonouders. Uiteindelijk
verhuisde Van der Kust naar Ubbergen, waar
hij in 1989 overleed.

Hugo Rijhiner ging in 1939 als KNIL-er op verlof
naar Suriname, maar aangekomen in Neder-
land moest hij vanwege de mobilisatie alhier
onder de wapenen. Hij hielp mee bij de ver-
dediging van Rotterdam. Daarna sloot hij zich




George Anijs in het team van Quick tijdens een uitwedstrijd

i

in Utrecht in 1923 in Jubileumboek Quick 1888-1928 (collectie

| RAN).

Richard van der Kust (bron: Oud-Indisch Paspoort-
archief, CBG).

aan bij het verzet, maar werd opgepakt en
gedetineerd in een kamp in Darmstadt. Rijhi-
ner overleefde de oorlog en kreeg in 1946 de
Militaire Willemsorde toegekend, een eer die
hij deelt met slechts één andere Surinamer.
Dat maakte hem beroemd in Suriname. De lijn
met Nijmegen is in dit geval wat dunner, maar
z0'n verzetsheld mag in deze opsomming niet
ontbreken.

Jozef Rodriguez tenslotte trouwde met de

weduwe van zijn overleden cricket-kameraad
Louis Vlugzang. Hij zwaaide in 1939 af als KNIL-
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Petronella Coeleman, de Beuningse vrouw van Van der
Kust, en vier kinderen uit een vorig huwelijk, foto ca. 1950.
Ze woonden tientallen jaren in Nijmegen-0ost (bron:
Oud-Indisch Paspoortarchief, (BG).

er en verhuisde met zijn vrouw naar Nijmegen
waar ze achtereenvolgens woonden aan de
Frans Halstraat 73, Buurmansweg 23, Broer-
dijk 25 en tenslotte Tooropstraat 69. Rodriguez
dacht een minder gevaarlijk bestaan op te
bouwen als controleur bij een gloeilampen-
fabriek, wellicht de lampenfabriek Xela van
Bruinewoud in dezelfde straat. Maar tijdens de
oorlog hield hij zich bezig met ondergrondse
praktijken zoals het verspreiden van illegale
kranten, waarvoor hij werd gearresteerd. Als
represaille voor enkele aanslagen op Duitse
militairen in Nijmegen werd Rodriguez op 21
juli 1944 op de Leusderheide samen met drie
andere Nijmegenaren gefusilleerd. De stoffe-
lijke resten van Rodriguez liggen op het Ere-
veld Vredehof in Nijmegen. Zijn naam prijkt
op het oorlogsmonument in Paramaribo en de
gemeente Nijmegen heeft in 2021 een plein
naar hem vernoemd: het Jozef Rodriguezplein
in Nijmegen-Noord.

Tot slot
Nijmegen vormde lange tijd voor velen een
springplank naar het avontuur in Nederlands-
Indié. Dat lokte ook veel jongens uit Suriname
en Curacao. Ze mochten zich eventjes ‘Nij-
megenaar’ noemen, waarna ze de oversteek



voormalig KNIL-er Hugo Rijhiner in het uniform van
de Koninklijke Luchtmacht (bron: digitaalmonu-
ment.oranjehotel.org).

maakten naar de Oost. Hun leven speelde zich
af op drie verschillende continenten: het wa-
ren wereldburgers, maar wel steeds binnen de
grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden.
De Nijmeegse connectie verschilde per per-
soon, maar de oprichting van een Surinaams
cricketteam vormt daarin een vrolijke voetnoot.
van al deze cricketspelers heeft Nijmegen de
meest intense band met Jozef Rodriguez: niet
alleen speelde hij hier cricket en liep de Vier-
daagse, hij woonde en werkte er ook. En gaf er
zijn leven voor de vrede. m

De enige bekende foto van Jozef Rodriguez, ver-
zetsheld, Surinamer en Nijmegenaar. Rodriguez
kon niet worden herkend op de teamfoto van ClOS
en Quick - misschien was hij er op dat moment
niet bij (bron: oorlogsdodennijmegen.nl).
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Dit is een bijproduct van een onderzoek naar de levensloop van Jaap Gravenberch, een
Surinamer die dienst nam in het KNIL. In 1920 ontmoette Gravenberch in Nijmegen Cor
Kleinveld, de grootvader van de auteur. Hieruit ontstond een levenslange vriendschap.
Gravenberch maakte overigens geen deel uit van het cricketteam.
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