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Op 30 oktober 1811 bracht keizer Napoleon een bezoek aan Nijmegen, tijdens zijn

inspectiereis door Nederland. In historische bronnen is daar vieemd genoeg maar

weinig over te vinden. Ook in Nijmegen zelf herinnert niets meer aan die ene dag

dat de Franse keizer in de stad heeft doorgebracht (zie daarvoor het artikel in

Napoleon in Nederland ). Maar er is wel een mooie anekdote overgeleverd over

het horloge van Napoleon. En misschien is die anekdote ook nog waar.

De eerste keer dat die anekdote opduikt, is op
22 maart 1873. Op die dag verscheen in een
krant in de Verenigde Staten, de Sacremento
Daily Union, een bericht met de kop A relic of
the Great Emperor in a Louisville jewelry store.”
Daarin werd het verhaal opgetekend van een
horloge dat ene Adolph Klarenaar zojuist had
ontvangen van zijn moeder. De tekst luidt vrij
vertaald:

‘Ergens in het jaar 1812 of 1813, tijdens een
reis in een coach-and-six door Holland, naar
een bezoek in Den Haag, reed Napoleon door
het fort van Nernwegen. De bewoners zorg-
den voor een grootse ontvangst en er waren
veel vertegenwoordigers van de omliggende
dorpen. Er werd een optocht gevormd en veel
van de soldaten die hadden gediend in de cam-
pagnes van Napoleon maakten een erehaag.
Terwijl ze de kade van de Waal naderden - een
zijrivier of tak van de Rijn - raakten de paarden
van de keizerlijke koets onhandelbaar en het
voertuig raakte op de rand van een afgrond
en stond op het punt om om te vallen. Op dat
moment, met een roekeloze veronachtzaming
van zijn eigen leven, stortte Wilhelm Behnen
- de overgrootvader van Klarenaar - zich door
het publiek en tussen de bange paarden en de
rem en slaagde erin hen te stoppen, en zo een
catastrofe te voorkomen.

Het horloge van Napoleon

Napoleon stapte uit zijn koets en vroeg zijn
redders naam, hem tegelijkertijd een functie
in het leger aanbiedend, als dank voor deze
dienstbaarheid; maar Behnen sloeg het aan-
bod beleefd af. De Keizer vioeg hem daarop
waarom hij zijn eigen leven in gevaar had ge-
bracht om hem te redden. Behnen, die ooit had
gediend in het Keizerlijke leger, antwoordde:
“Sire, het verlies van mijn leven zou niets zijn
vergeleken bij dat van uwe majesteit. Het bre-
ken van mijn nek zou niets betekenen, terwijl
uw verlies onherstelbaar zou zijn voor het land.”
Napoleon was kennelijk zo tevreden over het
antwoord, gekoppeld aan zijn verlangen om
zijn redder te bedanken, dat hij zijn horloge uit
zijn zak haalde en het aan Behnen gaf.

Nadien runde Behnen het posthuis of postkan-
toor in het dorp Elton, en bij zijn dood kwam
het in bezit van Theodore Goris, een oom van
Klarenaar, waar het bleef tot enkele weken
geleden. Mevrouw Klarenaar uit Cincinatti, de
moeder van Klarenaar, heeft Duitsland be-
zocht gedurende de laatste acht maanden, en
bij haar recente terugkeer bracht ze de trofee
mee als een cadeau voor haar zoon van zijn
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Het is een merkwaardig verhaal waarvan er
ongetwijfeld meerdere van in omloop zijn.
Maar met dit verhaal is iets bijzonders aan de



Het Oude Posthuis in Elten.

hand. De plaatsnamen Nernwegen en Elton
doen vreemd aan, maar als we bedenken dat
ze geciteerd zijn door een Amerikaanse jour-
nalist kunnen we daar moeiteloos de plaatsen
Nijmegen en Elten uithalen. Dat wil dus zeg-
gen dat het verhaal niet door de journalist is
verzonnen, maar echt uit de familie stamt. Met
enige naspeuring kon zelfs worden geconclu-
deerd dat de genoemde personen ook werke-
lijk hebben bestaan. Op het archief van Emme-
rich (waar Elten onder valt) bleek het mogelijk
om de familieverbanden van Wilhelm Behnen,
Theodore Goris en de familie Klarenaar te re-
construeren. Wilhelminus Behnen is geboren
in Elten op 20 juni 1769. Hij blijkt inderdaad te
hebben gewerkt in een posthuis. Sterker zelfs,
‘Het Oude Posthuis’ in Elten bestaat nog steeds,
vlak over de grens met Nederland, onderaan
de Elterberg.

Wilhelm Behnen bleef lang vrijgezel, maar in
1821 trouwde hij alsnog met Aleyda Vermeer.
Behnen was toen al 51 of 52 jaar. Maar er rustte
geen zegen op dat huwelijk, want Behnen
trouwde in 1833 opnieuw, ditmaal met Helena
Lem(m). Helena was zelf ook al een keer eer-
der getrouwd: haar eerste man was Henricus
Goris, de zoon van Theodore Goris. Deze familie
Goris kwam oorspronkelijk uit Herwen en Aerdt,
aan de Nederlandse kant van de grens. We
mogen aannemen dat Theodore Goris en
Wihelm Behnen samen op het Oude Posthuis
werkten; Theodore’s naam staat nog altijd op
de gevel.

Willem Behnen werd aldus stiefvader van de
kinderen van Henricus Goris en Helena Lem.
Dat waren er minstens drie: Joannes (geboren
1809), Mechtildis (1811) en Anna (na 1811).
Dochter Mechtildis trouwde later met Johann
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Stamboom Goris/Klarenaar.

Franz Klarenaar. Met haar man en kinderen
emigreerde ze rond het midden van de negen-
tiende eeuw naar Amerika.

‘Mevrouw Klarenaar’ uit het Amerikaanse
krantenartikel is Mechtildis Goris, die in 1872
enkele maanden was teruggegaan naar haar
geboorteland. Als het horloge van vader op
zoon is gegaan, zou het in bezit kunnen zijn
geraakt van haar broer Joannes die nog in Elten
woonde. Misschien heeft Mechtildis haar broer
kunnen overhalen om het kleinood te schen-
ken aan haar zoon Adolph, die horlogemaker
van beroep was. Tot zover is het verhaal nog
heel plausibel.

Precies 20 jaar later, in 1893, werd het horloge
tentoongesteld tijdens de grote wereldten-
toonstelling in Chigago, de World’s Columbian
Exposition. De tentoonstelling sloeg met 200
gebouwen en 27 miljoen bezoekers alle re-
cords. Het horloge werd ook opgemerkt door
hoofdredacteur F. van Spanje van het weekblad
De Uurwerkmakerskunst, die er in zijn kolom-
men aandacht aan schonk:

‘In de Zwitsersche afdeeling was nog een hor-
loge tentoongesteld waarvan eene bijzonder
gebeurtenis zou verbonden staan en die men

op speciaal voor verspreiding bestemde bil-
jetten in de Engelsche taal heeft doen druk-
ken. Naar ik vernam zijn die op de terreinen
der tentoonstelling kwistig verspreid. (...) Het
betreft een kunststuk van zeldzame fraaiheid.
Niet alleen de aanwezigheid van veel goud en
het kunstige der afwerking laat er de waarde
van bepalen, maar vooral ook de eigenaardige,
geheel ongewone vorm die dit horloge eigen
is. Het is gezet in een gouden vaas. In de voor-
zijde dezer vaas is de wijzerplaat en boven op
de vaas wordt de balans van het werk onder
het kloofje a besloten. Gelijk men ziet zijn de
drie spijlen der balans niet recht maar gebo-
gen. Spiraal en kompas bevinden zich aan de
achterzijde, alleen is bij a de kompasnaald te
zien. De voor- en achterzijde en de rand van de
kast is van kristal. Het kristal is met een gouden
randje omgeven, dat ook een scharnier draagt.
De achterzijde der vaas heeft tot bodem een
gouden plaat in de gedaante van een schelp.
In het glas is een opening om het werk op te
winden. De vaas is op alle zichtbare plaatsen
fijn gegroefd en afgewerkt.’

We mogen de redacteur heel dankbaar zijn
voor deze omschrijving, en nog veel meer
voor de tekening die hij van het horloge heeft
gemaakt. In zwart-wit, dat wel. Het kristal en
goud moeten we er nog bij verzinnen.



Tekening van het horloge van Napoleon uit
De Uurwerkmakerskunst 1894.

De schrijver vervolgt met een vertaling van de
informatie die op de tentoonstelling is uitge-
deeld. Het blijkt vrijwel exact de tekst van het
krantenartikel uit de Sacremento Daily Union
van 20 jaar daarvoor. Alleen staan Nijmegen en
Elten nu goed geschreven, en is er aan toege-
voegd dat de tegenwoordige eigenaar R. Kla-
renaar is, mogelijk dus Rudolf Klarenaar, die op
dat moment 53 jaar moet zijn geweest.

We hebben dus een verhaal waarvan we niet
weten of het klopt, maar dat wel de schijn mee
heeft omdat de personages allemaal echt heb-
ben bestaan en het horloge ook een ‘gezicht’
heeft gekregen. Maar het wordt nog ingewik-
kelder.

In Elten zelf is ook een verhaal bekend over een
horloge van Napoleon, opgetekend in het boek
Elten die letzten 100 Jahre, 1897-1997. Plaats
van handeling is in dit geval niet Nijmegen,
maar Elten. Napoleon vluchtte na zijn neder-
laag in Rusland in 1813 terug naar het westen
en kwam daarbij langs Elten. Hij hield halt bij
het reeds genoemde ‘Het Oude Posthuis’. Een
vrijwilliger van de stedelijke administratie,
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Burgemeester van Elten, Andreas Jansen. Uit:

Axmacher 1997.

Andreas Jansen, trad daarbij op als tolk. Jansen
sprak vloeiend Frans omdat zijn moeder Fran-
caise was. Napoleon verbleef geruime tijd in
Elten en bij zijn afscheid schonk hij zijn horloge
aan Jansen, als dank voor het vertaalwerk en
het luisterend oor. Wilhelm Behnen stelde een
koets ter beschikking om de keizer naar de Rijn
te brengen, waar hij de rivier werd overgezet
en in een Franse koets de reis voortzette naar
Frankrijk.

Tot zover het verhaal. Andreas Jansen werd in
1817 burgemeester van Elten en bleef dat tot
zijn dood in 1857. Wat er met het horloge is
gebeurd, vertelt het verhaal niet.

Op het eerste gezicht lijken de twee verhalen
elkaar volstrekt tegen te spreken: de verschil-
lende locaties, gebeurtenissen en hoofdrolspe-
lers maken een flinke inbreuk op de geloof-



waardig van beide versies. Desondanks is er
een sterk verband, want ook Andreas Jansen
is in te passen in de familiestamboom. Na de
dood van Andreas Jansen’s eerste vrouw Cor-
nelia Seegers, in 1846, hertrouwde Jansen met
Anna Goris, de zus van Mechtildis Goris. En juist
deze Mechtildis vetrok met haar man Franz Kla-
renaar naar Amerika. Andreas Jansen was dus
de oom van de hierboven genoemde Adolf en
Rudolf Klarenaar. Het pas getrouwde stel ging
overigens wonen in het reeds genoemde Oude
Posthuis van Wilhelm Behnen.

Wat kunnen we nu uit al deze informatie con-
cluderen? Er duikt in 1873 in Amerika een hor-
loge op waarvan wordt gezegd dat het van Na-
poleon is geweest. Het verhaal lijkt plausibel
omdat alle personen ook echt hebben bestaan.
Daarmee is natuurlijk nog niet gezegd dat het
verhaal ook op waarheid berust, maar het feit
dat het verhaal zowel in 1873 als in 1893 niet
is gebruikt voor promotie voor een mogelijke
verkoop van het horloge, pleit voor de geloof-
waardigheid ervan. Dat er in de tussentijd een
concurrerend verhaal in Elten bestaat met een
andere inhoud, zaagt de poten onder het ver-
haal vandaan, maar niet van het bestaan van
het horloge. 0ok als de Eltense variant waar
is, is het heel plausibel dat het horloge door
Mechteld Goris in Amerika is beland. Juist om-
dat er op twee verschillende plekken onafhan-
kelijk van elkaar verhalen zijn ontstaan over
hetzelfde horloge, maakt het bestaan van dat
horloge heel aannemelijk.

Een laatste argument om de geloofwaardig-
heid van de twee verschillende varianten te
toetsen, is om ze te plaatsen in een historische
context. Napoleon is zeker in Nijmegen ge-
weest: niet in 1812 of 1813, zoals het oorspron-
kelijke krantenartikel beweert, maar in oktober
1811. Voor een verhaal dat louter is overgele-
verd door oral history, doet die afwijking wei-
nig afbreuk aan de geloofwaardigheid van de
Nijmeegse variant. Dat Napoleon tijdens zijn

vlucht uit Rusland ook Elten heeft bezocht, is
echter aantoonbaar onjuist. De route is minuti-
eus beschreven in de memoires van generaal
Armand de Caulaincourt, die Napoleon tijdens
zijn reis begeleidde. Hun vluchtroute lag veel
zuidelijker en ging via Mainz en Metz richting
Parijs. Daarmee is de Nijmeegse variant van
het verhaal ook het meest geloofwaardig, hoe-
wel we moeten oppassen om het daarom ook
meteen als ‘waar’ aan te nemen. Een sluitend
bewijs is er helaas niet.

Datzelfde geldt ook voor kleinood waar het al-
lemaal om draait: het horloge van Napoleon.
Maar het horloge is zoek. Sinds de wereldten-
toonstelling van 1893 is het opgegaan in de
nevelen van de geschiedenis... Misschien ligt
het anoniem in een juwelenkist van een rijke
Amerikaan, misschien is het al lang geleden
gestolen of omgesmolten. Wat zou het inte-
ressant zijn om daarvoor een onderzoek op te
starten, maar het is zoeken naar een speld in
een hooiberg...

Paul en Peter van der Heijden
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